
KERSTSTALLEN-
TENTOONSTELLING
het kerstverhaal verbeeld

verhalenvertellers
kraanvogels voor vrede

(kinder)zegening

KERST 
KLOOSTER 

WITTEM

van 16 DECEMBER 2023 
tot en met 7 JANUARI 2024

Het pelgrimsoord is dagelijks van  
8.00 tot 18.00 uur geopend
Receptie en Kloosterboekwinkel zijn  
dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
(behalve 25 december en 1 januari)

043 450 1741 • www.kerstkloosterwittem.nl
Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem

Openingstijden
van 16 december tot 7 januari

activiteiten alleen op de 
aangegeven dagen en tijden

           • kerststallententoonstelling in de Sacristie 
           toegang tussen 13.00 en 16.00 uur; vrije gave

           • verhalenverteller in de Kloosterkerk
           om 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 uur
           • vouwen van ‘Kraanvogels voor vrede’
           tussen 13.00 en 16.00 uur

           • (kinder)zegening in de Kloosterkerk op  
           28 dec. en 6 jan., tussen 14.00 en 15.00 uur

           alle activiteiten: vrij entree of vrije gave
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Kerststallententoonstelling
in de sacristie

In de sacristie is een kerststallententoon-
stelling ingericht met kerstgroepen uit de 
hele wereld. Deze kerstgroepen komen van 
verzamelaars én uit de eigen collectie van 
Klooster Wittem.

Het kerstverhaal verbeeld
Bij Kerstmis denken we al snel aan gezellig-
heid, cadeautjes, kerstboom, lekker eten. 
Maar Kerstmis begint bij het bijbelse 
kerstverhaal. In de 
kloosterkerk wordt 
dat verbeeld door re-
demptorist en kunste-
naar pater Jan Haen.

Verhalenvertellers
Er zijn heel veel mooie verhalen rond 
Kerstmis of over vrede en saamhorigheid. 
Op de aangegeven data en tijden is er in de 
kloosterkerk een verteller die die verhalen 
gedurende een kwartier tot leven brengt.



Voor iedereen die een warm en zinvol kerstfeest zoekt

Pelrgimsoord in kerstsfeer

Bijzondere kerstverhalen

Het kerstverhaal verbeeld

Kerstgroepen uit 
de hele wereld

‘Kraanvogels voor vrede’
vouwen

1000 KRAANVOGELS 
VOOR VREDE

Kraanvogels maken al eeuwenlang indruk 
op mensen. In veel culturen – vooral in 
het oosten - zijn ze symbolen voor vrede, 
geluk, wijsheid en gezondheid.

Rond 1700 ontstond de origami-vouw
kunst, om o.a. kraanvogels  te vouwen. 
Zo ontstond de legende dat er vrede 
komt als iemand 1000 kraanvogels vouwt.

Daarom willen we in Klooster Wittem 
samen 1000 kraanvogels gaan vouwen, 
om in de kerstperiode op te hangen in 
Scala, als zichtbare uitdrukking van ons 
aller verlangen naar vrede.

Iedereen die mee wil vouwen, is welkom. 
Dat kan in onze ontmoetingsruimte Scala. 
Op de aangegeven data en tijden (en op 
de woensdagen tot kerst van 14 tot 16 
uur) zijn er mensen die u kunnen helpen 
bij het vouwen. Want het is niet gemak-
kelijk om een kraanvogel te vouwen. Net 
zoals, trouwens, het maken van vrede. 

Bij elke 100 gevouwen vogels 
sturen we een kaart naar 
de ambassade van 
een land, waar 
oorlog is of onrust 
heerst.
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