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februari 2026

Mandaatsonderwerp: verdwijning land: Nicaragua

Brooklyn Rivera is een leider van het inheemse volk Miskito en oprichter
van YATAMA, een inheemse politieke partij in Nicaragua. In september
2023 werd hij opgepakt en verdween hij. Pas 14 maanden later gaven de
Nicaraguaanse autoriteiten toe dat ze hem vasthielden. Hij wordt
uitsluitend vastgehouden vanwege zijn vreedzame inzet voor de rechten
van inheemse volkeren.

Rivera werd jarenlang lastiggevallen vanwege zijn vreedzame protest-
activiteiten. Toen hij in april 2023 deelnam aan een VN-bijeenkomst over
inheemse kwesties en daarna terugkeerde naar Nicaragua, begonnen de
autoriteiten hem en andere YATAMA-leiders nog harder aan te pakken. Sinds november 2024 heeft zijn
familie niets meer van of over hem gehoord.

Stuur een kaartje naar Tininiska Rivera, Brooklyn’s dochter. Laat haar weten dat u aan haar en haar
vader denkt.

Enkele aanwijzingen voor het versturen van een groet

e Schrijf in het Engels of Spaans.

e Gebruik symbolen van verzet zoals vlinders, fakkels of vogels; dat zal aanspreken

e Vermijd de kleuren rood, zwart, fuchsia, roze, en blauw-wit

e Neem geen politiek standpunt in. Het gaat om een bemoediging.

e Stuur een kaart in een envelop. Portokosten tot 20 gr.: € 1,90 (postzegel 'Internationaal 1').

VOORBEELDGROET

— Spaans: Querida Tininiska, estoy contigo en la busqueda de la verdad y la justicia. Tu padre,
Brooklyn Rivera, no estd olvidado. No estas sola.

— Engels: Dear Tininiska, | stand with you in searching for truth and justice. Your father, Brooklyn
Rivera, is not forgotten. You are not alone.

Vertaling: Beste Tininiska, ik sta aan jouw zijde in je zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Je vader,

Brooklyn Rivera, is niet vergeten. Je bent niet alleen.

ADRES

Tininiska Rivera

c/o Amnesty Americas Regional

Office, Luz Saviinén 519, Colonia

Del Valle Norte, Alcaldia Benito

Judrez, C.P. 03103, Mexico City,

Mexico

(het regionale Amnesty-kantoor stuurt de kaarten door.)



