Het Gerardusoctaaf 2024 begint op zondag 13 oktober
en eindigt op zondag 20 oktober.

Afbeelding voorzijde: Detail uit het glas-in-loodraam dat
vroeger in de eerste houten Gerarduskapel hing en nu in de
ontmoetingsruimte Scala. Op dit kunstwerk uit 1938 worden
onderaan vele pelgrims afgebeeld die op allerlei manieren op
weg zijn naar Wittem.
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H. Gerardus Majella
1726 - 1755



H. Gerardus Majella

Gerardus Majella werd geboren in 1726 in Zuid-
Italié. Hij wilde al jong naar het klooster, maar hij
moest zijn droom uitstellen omdat hij geld moest
verdienen voor zijn familie. Op 24-jarige leeftijd
trad hij in bij de redemptoristen. Hij werd broeder
en werkte o.a. als portier in het klooster. Hij werd al
snel beroemd door zijn grote naastenliefde en zorg
voor arme mensen. Zijn zegen gaf mensen kracht.
Maar Gerardus was ziekelijk en stierf al op 29-jarige
leeftijd.

In 1904 werd hij heilig verklaard.

De paters van Wittem zijn trots op hun heilige me-
debroeder. Zij hebben hem overal bekend gemaakt,
als voorbeeld van liefde en geloof.

Sono pellegrino, non risento del cammino.

San Gerardo mio, prega per me!

Vertaald: Ik ben een pelgrim; de reis deert me niet.
Mijn H. Gerardus, bid voor mij.

Dit is het eerste couplet van een Italiaans Gerardus-
lied uit de Gerardus-bedevaartsplaats Materdomini.
In de rest van het lied wordt Gerardus’ levensver-
haal verteld, een leven van naastenliefde en eer
aan God.

Sono pellegrino is het lied van een ‘pelgrim van
hoop’”, iemand die blij is om St-Gerardus te be-
zoeken omdat hij of zij daar troost en kracht uit zal
putten. Moge dat ook ons gegeven zijn.

Daarom bidden wij het

Noveengebed

Goede God,
wees aanwezig op onze weg
door het leven
opdat wij die weg kunnen gaan
als pelgrims van hoop.
Geef, dat wij op onze levensreis
tochtgenoten ontmoeten
die ons steunen bij tegenslagen,
en troosten bij verdriet,
zoals Gerardus dat deed
en nog steeds doet.

Wijs ons de weg naar een wereld
van vrede en medemenselijkheid.
Help ons om mensen te worden
die lijken op Gerardus.

Dat vragen wij u door Jezus, onze Heer.
Amen

* ‘Pelgrims van Hoop’, is het thema van het heilig jaar 2025
dat voor ons ligt.



