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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op 
feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen 
in het morgengebed. 
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; 
viering in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

Bijzondere vieringen in juli 

• Zondag 30 juni: Onze-Lieve-Vrouw-bedevaart van Filipijnse Nederlanders. Om 15.00 uur is er een eu-
charistieviering in de kerk, in het Engels. Vooraf, vanaf 14.30 uur, wordt een Marianoveen gebeden. Ie-
dereen is hartelijk welkom om aan te sluiten! 

• Weekend 6/7 juli: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Chow Hang-tung uit 
Hongkong die gevangen zit omdat zij opriep tot het herdenken van mensen die omkwamen bij het 
neerslaan van de demonstraties op het plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989. U kunt Chow 
Hang-tung een groet ter bemoediging sturen. Op de solidariteitsplank in Scala liggen adresgegevens. 

• Zondag 14 juli, het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem zingt in de viering van 11.00 uur. Na afloop, rond 
12.00 uur geeft het koor in Scala een klein concert (ca. een half uur), als afsluiting van het seizoen. 

• Weekend 20/21 juli: Hoogfeest van de Allerheiligste Verlosser, het ‘naamfeest’ van de redemptoristen; 

• Donderdag 1 augustus: feestdag van St.-Alfonsus de Liguori, stichter van de redemptoristen. Er is een 
feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur. 

 

- In de zomermaanden is elke dinsdag om 12.00 uur een Twaalvuurtje in de Kloosterkerk: een kort mo-
ment van bezinning (ca. een kwartier) met muziek, een gedachte ter overweging en stilte. 

- Elke donderdag om 12.00 uur is er een rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. 
- Elke laatste zondag van de maand is er een Taizé-viering in Scala om 17.00 uur: op 30 juni (thema: On-

ze-Lieve-Vrouw) en 28 juli (thema: onderweg zijn). 
 

Hoogfeest van de Allerheiligste Verlosser  

Op de derde zondag van juli, dit jaar op 21 juli, wordt het hoogfeest van de Allerheiligste Verlosser gevierd. 
Je zou dit het ‘naamfeest’ van de redemptoristen kunnen noemen, want ‘redemptor’ is Latijn voor verlos-
ser. Met de ‘Allerheiligste Verlosser’ wordt uiteraard Christus bedoeld en de redemptoristen zien het als 
hun opdracht - meegegeven met hun naam - om juist dit in Jezus Christus te benadrukken: dat Hij onze Ver-
losser is, de verlosser van alle mensen. Hij verlost mensen uit gevangenschap, ziekte, angst, eenzaamheid 
en allerlei andere dingen die mensen inperken en onvrij maken.  
 In de vieringen van het weekend van 20/21 juli zal hierbij worden stilgestaan. 
 

Open brief over het vluchtelingenbeleid  

Het Zuid-Limburgse 'Platform Vluchtelingenbelangen Europa' schreef begin juni een 'open brief' naar de 
(toen nog) formerende partijen VVD, PVV, NSC en BBB over hun plannen voor het vluchtelingenbeleid en 
over de vijandige houding tegenover vluchtelingen die daaruit spreekt. In de brief worden – als tegengeluid 
- voorbeelden genoemd van vluchtelingen die een waardevolle aanwinst blijken te zijn voor onze samenle-
ving. Pater rector Henk Erinkveld is namens het klooster lid van het Platform Vluchtelingenbelangen Euro-
pa, naast o.a. pastoor Notermans van Landgraaf. De open brief stond op maandag 10 juni in Trouw.  
 Voor wie de brief nog niet heeft gelezen: kopieën liggen op de solidariteitsplank in Scala (naast de deur 
naar de Mariakapel). 
 

http://www.kloosterwittem.nl/


Kindertafel 

In de zomer heeft de kindertafel in Scala weer een speciaal thema. Dit keer is dat ‘de werken van barmhar-
tigheid’ (hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken, 
vreemdelingen ontvangen en doden begraven). Elke week in de zomervakantie komt één van de zeven wer-
ken aan de beurt, met uitleg, een gebedje, een opdrachtje of een kleurplaat. 
 

Zomeractiviteiten  

In de zomermaanden is er in Wittem een aangepast programma van activiteiten: er is wat 
meer aandacht voor ontspanning en de activiteiten zijn - méér dan door het jaar - gericht 
op toeristen. Maar streekbewoners zijn daarbij altijd welkom. Een greep uit het aanbod: 

• Donderdagavond 4 juli, 20.00-21.00 uur: korte lezing over ‘de Bijbel in de kunst’: hoe 

werden en worden in kunstwerken het paradijs en ‘het nieuwe Jeruzalem’ uitgebeeld? 

• Woensdagmiddag 10 juli, 14.00-15.00 uur: een uurtje Peerke Donders, redemptorist 

onder de melaatsen in Suriname, met o.a. een korte film over zijn levensgeschiedenis. 

• Woensdagmiddag 17 juli, 14.00-15.00 uur: verhalen en beelden over Gerardus Majella, de heilige van 

Wittem, die leefde in het arme Zuid-Italië. 

• Donderdagmiddag 18 juli, 14.00-15.30 uur: (nadere) kennismaking met Taizé, het klooster in Frankrijk 

dat al tientallen jaren jongeren ontvangt en waar een heel kenmerkend type liederen gemaakt en ge-

zongen wordt. Deze liederen hebben hun weg gevonden naar kerken in de hele wereld, ook in Wittem. 

• Zoals iedere zomer zijn er ook weer verschillende wandelingen: een wandeling ‘Wittems Verleden’, de 

kruisjesontdekkingstocht en de verstillingswandeling. 

 Kijk op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda of bel 043 4501741 voor meer informatie en eventu-
eel aanmelden. In het pelgrimsoord liggen ook papieren programma’s.  
 

Kennismaking met kerk en klooster voor gezinnen 

In de zomermaanden is er bijna elke week een rondgang door kerk en klooster voor gezinnen: stap in de 
wereld van Klooster Wittem. In de meivakantie is dit programma twee keer aangeboden en dat beviel 
goed. Vandaar dat het in de vakantietijd wordt herhaald. In juli is het elke donderdagmorgen van 10.30 tot 
12.00 uur. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf ca. 8 jaar, of meer algemeen voor groepjes van 
volwassenen en kinderen.  
 Deelname kost 10 euro per gezin/groepje, inclusief koffie/thee/limonade met iets lekkers. 
 

Collecte via de QR-code 

Sinds enige maanden staat op of in de liturgieboekjes een sticker met een QR-code. Daarmee kunt u digi-
taal bijdragen in de collecte: u kunt met uw telefoon de code scannen en dan verschijnt op uw telefoon de 
website waar u betalen kunt (als u tenminste een ‘app’ op uw telefoon hebt om QR-codes te scannen; velen 
hebben dat tegenwoordig). Ook als u geen contant geld bij u hebt, kunt u nu dus bijdragen in de collecte. 
Maar ook de ‘oude vorm van betalen’, in het collectemandje, blijft gewoon bestaan. Onze collectanten zijn 
wel op leeftijd, maar ze gaan nog niet met pensioen. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 De Gerarduskalender 2025 is weer verkrijgbaar. Hij kost € 10,50; 
 In juli en augustus heeft de kloosterboekwinkel verschillende thematafels rond zomerlezen. Want va-

kantietijd is tijd om te lezen; 
 In de loop van juli verschijnt de zomer- en najaarscatalogus. Gratis verkrijgbaar in de boekwinkel; 
 Wereldwinkel Wittem geeft in juli 10% korting op wierook en wierookproducten (d.w.z. geurflesjes en 

wierookhouders). 
 De boekwinkel is 7 dagen per week open van 9.00 tot 17.00 uur. En via de webshop kunt u 24 uur per 

dag online shoppen; 
 Via de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl kunt u elke week de nieuwste titels zien. 
 
Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl/
http://www.vriendenvankloosterwittem.nl/

