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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur 
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondge-
bed: 18:00 uur (uitgezonderd op feestdagen);  
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering. 
- Donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag geopend van 7.45 
tot 18.15 uur; zaterdag tot 17.00 uur, zondag tot 18.45 uur. 

 

- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; 
viering in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

Klooster Wittem wenst u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar 
 

 

Bijzondere vieringen in januari 

• Dinsdag 31 december, Oudjaar: er is een eucharistieviering van dankbaar terugzien om 19.00 uur; 

• Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag: er is een eucharistieviering van hoopvol voor-
uitkijken om 11.00 uur; 

• Zondag 5 januari: feest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen); 

• Zondag 5 januari: Amnesty-groetenzondag. We ontsteken in alle vieringen de Am-
nesty-kaars voor Kyung Seok Park  uit Zuid-Korea, die zich inzet voor de rechten van 
gehandicapten, maar daarbij ernstig wordt tegengewerkt door autoriteiten. Er zijn adresgegevens be-
schikbaar om Kyung Seok een groet ter bemoediging te sturen. Na de viering van 11.00 uur kunt u bo-
vendien een brief ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders op de wereld. 

• Zondag 12 januari: Doop van de Heer, afsluiting van de kersttijd. 

• Dinsdag 14 januari: feestdag van de zalige Peerke Donders, met een eucharistieviering om 8.00 uur 

• Zondag 19 januari: Peerke-Donderszondag. In alle viering wordt aandacht besteed aan het leven en 
werk van Peerke Donders. 

• Zondag 19 januari, 11.00 uur: jubileumviering van het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem. Het zangkoor 
bestond in november 2024 55 jaar. In een (iets verlate) jubileumviering wil het hier zingend bij stilstaan. 

• Zondag 19 en zondag 26 januari: kanselruil; op 19 januari preekt pastor Myriam Steemers in de protes-
tantse kerk in Gulpen, op 26 januari preekt ds. Marije Bijleveld in de viering van 11.00 uur in Wittem. 

• Zondag 26 januari: Taizé-viering om 17.00 uur 
 
 

- Elke donderdag om 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de we-
reld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.  

 

Zalige Petrus Donders 

Op dinsdag 14 januari wordt de sterfdag herdacht van Petrus Donders. Peerke werd in 1809 in Tilburg gebo-
ren. Ondanks de armoede van zijn familie kon hij priester worden en direct na zijn wijding vertrok hij als 
missionaris naar Suriname. Een groot deel van zijn leven daar, bracht hij door in de melaatsenkolonie Bata-
via – ver van de bewoonde wereld - waar hij de zorg op zich nam voor de melaatsen, de verschoppelingen 
van zijn tijd. Hij stierf te midden van hen in 1887; zijn graf is in de kathedraal van Paramaribo.  
 In Wittem wordt in de vieringen van 19 januari aandacht besteed aan deze ‘apostel van de melaatsen’. 
 

Kunstroute langs werk van pater Gerard Mathot 

In pelgrimsoord Klooster Wittem is begin 2025 een route te volgen langs kunstwerken van de redemptorist 
pater Gerard Mathot (1911-2000). Pater Mathot maakte beelden in hout, steen en brons, onder andere van 
heilige en zalige redemptoristen, zoals, St.-Gerardus Majella. Hij ontwierp ook liturgische gewaden. Er han-
gen of staan standaard enkele werken van hem in Wittem, bijvoorbeeld het reliëf van Peerke Donders, te-
genover de ingang van de boekwinkel. Maar die vaste werken worden voor enige tijd aangevuld met stuk-
ken van zijn hand die tijdelijk aanwezig zijn. 
 van zaterdag 11 januari tot eind februari, zijn de kunstwerken van pater Mathot te bekijken, dagelijks van 
9.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. 

http://www.kloosterwittem.nl/


Liedavond 

Op dinsdagavond 7 januari is er een liedavond: een uurtje samen onbekende liederen oefenen uit onze 
zondagse liturgieboekjes. Deze keer zingen we liederen uit de boekjes van de ‘zondagen door het jaar’ en 
ook al vooruit uit het Veertigdagenboekje. Bovendien oefenen we het nieuwe lied dat geschreven is bij het 
jubeljaar 2025: vlam van liefde. Dit lied wordt komend jaar wereldwijd gezongen in de katholieke kerk, 
overal met een tekst in de eigen taal.  
 De liedavond is van 19.00 tot 20.00 uur in de Kloosterkerk. Iedereen die graag zingt, is hartelijk welkom, 
ook als u nooit of bijna nooit in onze zondagse vieringen komt. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 

Van 19 t/m 26 januari 2025 is de jaarlijkse wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van de Christe-
nen, een week voor de oecumene. Het thema is deze keer uitgewerkt door een oecumenische kloosterge-
meenschap uit Italië en het luidt: ‘Ik geloof’. Dat is niet toevallig gekozen, want het is dit jaar precies 1700 
jaar geleden dat het eerste Oecumenische Concilie van de Kerk gehouden werd en op dat concilie werd 
voor het eerst een geloofsbelijdenis opgesteld: de geloofsbelijdenis van Nicea (naar de plaats van het conci-
lie). Ik geloof… maar wát gelooft ieder van ons in deze tijd? Een thema dus om over na te denken.  
 In het avondgebed van de communiteit (maandag t/m vrijdag, 18.00 uur) wordt aandacht besteed aan de 
Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Verder is er de kanselruil met de Protestantse Gemeen-
te Maas-Heuvelland op 19 en 26 januari (respectievelijk in Gulpen en in Wittem). 
 

Kerkbalans  

Januari is de maand van Kerkbalans: plaatselijk parochies en protestantse kerken in Nederland vragen dan 
hun leden om een jaarlijkse financiële bijdrage voor de instandhouding van hun lokale kerk. Kerken in Ne-
derland krijgen van niemand subsidie; zij moeten zelf hun kosten opbrengen: salaris/leefgeld van de voor-
gangers, onderhoud en/of huur van het gebouw, energiekosten en alle werkkosten zoals kaarsen, boekjes 
enz. Dat wordt steeds moeilijker naarmate er minder mensen in de kerk komen. 
Klooster Wittem heeft geen leden. De meeste mensen die hier komen, zijn ook geen parochiaan (dat zijn 
alleen de bewoners van Partij, Wittem en Cartils en enkele mensen die zich persoonlijk als zodanig hebben 
aangemeld). Toch willen we met name onze vaste kerkbezoekers vragen om een bijdrage in onze algemene 
kosten. Zonder dat is het niet mogelijk het klooster in stand te houden. 
 U kunt een bijdrage storten op banknr. NL78 INGB0 006 742 638 t.n.v. Gift redemptoristen. Hartelijk 
dank daarvoor. 
 

Een avond over het plastic-dieet 

Iedereen gebruikt plastic. Plastic is een geweldige uitvinding met ontzettend veel mogelijkheden en het is 
ook nog eens héél goedkoop. Maar als dat plastic afval is geworden, wordt het een probleem, omdat het 
niet afgebroken wordt. Daarom bedacht de ‘Plastic Soup Foundation’ het plastic-dieet: stap voor stap kun je 
leren om minder plastic te gebruiken. De Werkgroep Groene Kerk van het klooster organiseert een avond 
waar we ons samen gaan verdiepen in dat plastic-dieet. Hartelijk welkom! 
 Donderdagavond 30 januari 2025, 19.30 – 21.00 uur in Scala – Klooster Wittem; Kosten: vrije gave; graag 
aanmelden: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 450 1741 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Kloosterboekwinkel Wittem wenst al haar bezoekers en klanten een gezegend gezond en veilig 2025. 
Dank voor uw trouw in het afgelopen jaar. Vanaf 2 januari kunt u weer een jaar lang terecht in de 
mooie kloosterboekwinkel. 

 Traditioneel is er aan het begin van het jaar een thematafel met boeken met voor elke dag van het jaar 
een tekst, de zogenaamde 365-dagen-boeken. 

 Aan het eind van januari start ook de Maand van de Bijbel en is de poëzieweek. Van beide is er een 
thematafel. 

 Wereldwinkel Wittem geeft in januari 10% korting op wierook, flesjes geurolie en wierookhouders. 
 Op de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl vindt u wekelijks de nieuwste titels en kunt U deze 

via onze webshop bestellen. 
 Kloosterboekwinkel en Wereldwinkel Wittem zijn zeven dagen per week open, van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maar op 1 januari gesloten! 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda

