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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 

 

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur 
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondge-
bed: 18:00 uur (niet op feestdagen);  
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering. 
- Donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag open van 8.00 tot 
18.15 uur; zaterdag (en feestdagen zonder avondviering) tot 17.00 
uur, zondag (en feestdagen met avondviering) tot 18.45 uur.  

 

- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur 
(maar op Nieuwjaarsdag gesloten). 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; 
viering op zondagen en feestdagen € 30. 

 
 

 

Bijzondere vieringen in januari 

• Woensdag 31 december 2025, oudjaar, 19.00 uur: eucharistieviering als afsluiting van het jaar. 

• Donderdag 1 januari 2026, nieuwjaarsdag: viering om 11.00 uur met samenzang. 

• Zondag 4 januari: feest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen); 

• Zondag 4 januari: Amnesty-zondag. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Emir-Usein Kuku uit de Krim, 
het Oekraïense schiereiland in de Zwarte Zee dat sinds 2014 door Rusland wordt bezet. Hij zit al sinds 
2016 gevangen, omdat hij mensenrechtenschendingen op de Krim registreerde. Er zijn blaadjes met zijn 
adresgegevens zodat u hem een kaartje ter bemoediging kunt sturen. En na de viering van 11.00 uur 
staat de Amnesty-stand in Scala. 

• Zondag 11 januari: Doop van de Heer, het einde van de kersttijd. In de viering van 11.00 uur wordt een 
kindje gedoopt. 

• Woensdag 14 januari: feestdag van de zalige redemptorist Peerke Donders. Er is een eucharistieviering 
om 8.00 uur 

• Zondagen 18 en 25 januari: kanselruil in het kader van de jaarlijkse Week van Gebed 
voor de Eenheid van de Christenen. Op 18 januari preekt dominee Marian Knetemann 
in de viering van 11.00 uur in Wittem. Tijdens deze viering is kindernevendienst. Op 25 
januari preekt pater Henk Erinkveld in de protestantse kerk in Vaals (10.00 uur).  

• Zondag 25 januari: Taizé-viering om 17.00 uur in Scala. 
 

- Elke donderdag om 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de we-
reld en in ons eigen leven. (Maar op nieuwjaarsdag vervalt dit). Hartelijk welkom.  
 

Adventsactie 2025 voor vredesorganisatie PAX 

In december 2025 was de Adventsactie, dit keer voor vredesorganisatie PAX en dan met name voor hun 
verzoeningswerk in Israël/Palestina. Op zondag 14 december vertelde dhr. Thomas van Gool van PAX in de 
weekendvieringen over zijn werk in Israël/Palestina en over te situatie op de Westelijke Jordaanoever. (In 
Gaza worden vrijwel geen buitenlanders toegelaten). De aansluitende deurcollecte voor PAX bracht ruim 
700 euro op. Daarbij kwam ook nog geld in het offerblok in Scala. Tot na Nieuwjaar staat het daar nog. 
  De totale opbrengst van de Adventsactie tot 30 december is € 870,47. Rond de jaarwisseling komt daar 
wellicht nog iets bij. Hartelijk dank aan alle goede gevers! 

 

De zalige redemptorist Peerke Donders 

Op woensdag 14 januari herdenken we de sterfdag van Peerke Donders. Peerke werd in 1809 in Tilburg ge-
boren. Ondanks de armoede van zijn familie kon hij naar het seminarie om priester te worden. Direct na zijn 
priesterwijding vertrok hij als missionaris naar Suriname. Een groot deel van zijn leven daar, bracht hij door 
in de melaatsenkolonie Batavia, ver van de bewoonde wereld, waar hij pastorale én medische zorg ver-
leende aan melaatsen, de verschoppelingen van zijn tijd. Hij stierf te midden van hen in 1887. Zijn graf is in 
de indrukwekkende houten kathedraal van Paramaribo.  
 In Wittem is op zijn feestdag een eucharistieviering om 8.00 uur. Hartelijk welkom! 
 

http://www.kloosterwittem.nl/


Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 

Van 18 t/m 25 januari 2026 is de wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, een 
jaarlijks terugkerende activiteit die al meer dan 100 jaar bestaat. Het thema is dit keer uitgewerkt door de 
kerken van Armenië, een vanouds christelijk land: ‘Één van Geest’. Een belangrijk thema in deze tijd van 
groeiende verdeeldheid tussen mensen en groepen.  
 In het avondgebed van de communiteit (maandag t/m vrijdag, 18.00 uur) wordt aandacht besteed aan de 
Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. En er is kanselruil met de Protestantse Gemeente 
Maas-Heuvelland: op 18 januari in Klooster Wittem (11.00 uur), op 25 januari in de protestantse kerk van 
Vaals (Kerkstraat 47; 10.00 uur). 
 

Kerkbalans  

Januari is de maand van Kerkbalans: plaatselijk parochies en protestantse kerken in Ne-
derland vragen dan hun leden om een jaarlijkse financiële bijdrage voor het in stand 
houding van hun lokale kerk. Kerken in Nederland krijgen van niemand subsidie; zij 
moeten zelf hun kosten opbrengen: salaris/ leefgeld van de voorgangers, onderhoud 
en/of huur van gebouwen, energiekosten en alle werkkosten zoals kaarsen, boekjes enz. 

Dat wordt steeds moeilijker naarmate er minder mensen in de kerk komen. 
De meeste mensen die naar Klooster Wittem komen, zijn geen parochiaan (dat zijn alleen de bewoners van 
Partij, Wittem en Cartils en enkele mensen die zich persoonlijk als zodanig hebben aangemeld). Toch willen 
we met name onze vaste bezoekers vragen om een bijdrage in onze algemene kosten. Zonder uw financiële 
hulp is het niet mogelijk het klooster in stand te houden. 
 U kunt een bijdrage storten op banknr. NL78 INGB0 006 742 638 t.n.v. Gift redemptoristen. Veel dank! 
 

Klooster Café  

Sinds november is er in Klooster Wittem een keer per maand een ‘Klooster Café’, een zaterdagmiddag 
waarop jongeren en jongvolwassenen elkaar kunnen ontmoeten. De eerste twee keren was er geen speci-
aal thema, maar in 2026 zal dat wel zo zijn. In de bijeenkomst van januari - kort na Kerstmis, het feest van 
Jezus’ geboorte - staat de vraag centraal: Wie is Jezus voor mij? We wisselen uit en helpen elkaar zo wel-
licht verder in wat we geloven, wat we zoeken en wat we van dingen vinden. 
 Zaterdag 10 januari, 14.00-ca.16.00 uur in Scala. Voor jongeren en jongvolwassenen. Aanmelden is niet 
nodig. Kent u misschien iemand die interesse heeft in het Klooster Café? Wijs hem of haar erop.  
 

Waarom steeds meer spullen? – workshop door de Werkgroep Groene Kerk 

Iedere maand, iedere week, soms zelfs iedere dag kopen we weer nieuwe spullen. Waarom eigenlijk? Heb-
ben we al die spullen echt nodig? Aan het begin van het nieuwe jaar zetten we samen – en ieder voor zich - 
op een rijtje wat we afgelopen tijd allemaal gekocht hebben en waarom. We gaan het hebben over de in-
vloed van reclame op ons koopgedrag en over groepsdruk. We gaan het ook hebben over de vraag of het 
anders kan, want al die spullen kosten grondstoffen en energie en leveren afval op. Een workshop georga-
niseerd door de Werkgroep Groene Kerk van Klooster Wittem. Welkom! 
 Plaats: Scala; datum/tijd: donderdag 15 januari, 19.30-21.00 uur. Kosten: vrije gave. Graag opgeven: 
www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Kloosterboekwinkel Wittem  

 In 2026 viert de kloosterboekwinkel zijn eerste lustrum op de locatie bij de Gerardusdevotiekapel! We 
hopen onze vaste bezoekers dit jaar weer blij te maken met boeken, kaarten en wereldwinkelartikelen! 

 Januari is koopjesmaand. U vindt bij ons een tafel met aanbiedingen. 
 Er is ook een thematafel met 365-dagen-boeken, boeken met voor iedere dag van het jaar een tekst ter 

overweging of bezinning; 
 Wereldwinkel Wittem heeft in januari, net als in december, een kortingstafel met artikelen afgeprijsd 

met 50%. Allemaal echte wereldwinkelartikelen, dus ingekocht voor een eerlijke prijs, met aandacht 
voor mens en milieu. 

 Op de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl vindt u wekelijks de nieuwste titels. U kunt deze via 
de webshop bestellen. 

 Kloosterboekwinkel en Wereldwinkel Wittem zijn zeven dagen per week open, van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maar op 1 januari gesloten! 


