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« PELGRIMSOORD april 2026
KLOOSTER WITTEM

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl e onder de knop BEZOEKEN — Zondag vieren in Wittem

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur - Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: | - Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of

18:00 uur (niet op feestdagen); info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken
- Dinsdag en donderdag: morgengebed met eucharistieviering. voor een pastoraal gesprek of om te biechten.

- Donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. - Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10;
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag open van 8.00 tot viering op zondagen en feestdagen € 30.

18.15 uur; zaterdag (en feestdagen zonder avondviering) tot 17.00

uur, zondag (en feestdagen met avondviering) tot 18.45 uur.

Vieringen in de Goede Week, met Pasen en de rest van april

e Donderdag 2 april, Witte Donderdag: eucharistieviering om 19.00 uur; gedachtenis van het Laatste
Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. De viering van 8.00 uur vervalt die dag.

e Donderdag 2 april, 14.00 uur: korte Goede-Week/Paasviering voor ouderen, in samenwerking met ‘In
Harmony’, dagopvang voor dementerenden. ledereen die wil aansluiten is hartelijk welkom.

e Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag: gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus. Om 15.00 uur is er een
kruisweg, afgesloten met kruisverering.

Om 12.00 uur is ook het laatste ‘Twaalvuurtje voor de Vrede’, met daarin het Coventry-gebed,
een gebed om verzoening dat iedere vrijdag wordt gebeden in vele kerken in de wereld.

e Zaterdag 4 april, Paaszaterdag: Paaswake om 21.00 uur, met het ontsteken van een nieuwe
Paaskaars aan het Paasvuur en wijding van nieuw doopwater.

e Zondag 5 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer. Er is een viering bij het ochtendgloren om 7.00
uur en verder vieringen om 9.00, 11.00 en 18.00 uur. Om 11.00 uur zingt het Gemengd Zang-
koor Partij-Wittem.

e Zondag 5 april: Amnesty-zondag. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Umar Khalid uit India,
die al sinds 2020 zonder proces gevangen zit, na een vreedzaam protest tegen een discriminerende wet.
Er zijn adresgegevens beschikbaar om hem een groet ter bemoediging te sturen.

e Maandag 6 april, Tweede Paasdag en 300" geboortedag van de H. Gerardus Majella: er is een feeste-
lijke eucharistieviering om 11.00 uur waar bisschop Ron van den Hout voorgaat. Aansluitend is er een
gezellig samenzijn in Scala. (Er is geen viering om 9.00 uur).

e Zondag 26 april, vierde zondag van Pasen; roepingenzondag.

e Zondag 26 april: maandelijkse Taizé-viering om 17.00 uur in Scala.

e Elke donderdag, 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld.
e Elke 3® zondag van de maand - deze maand op 19 april - is er een eucharistieviering in het Indonesisch,
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Aanvang: 15.00 uur.

300 jaar Gerardus Majella ‘

Op 6 april 1726 — 300 jaar geleden - werd Gerardus Majella geboren, in een arme familie in
Muro Lucano in Zuid-Italié. Hij trad als kloosterbroeder in bij de jonge congregatie van de
redemptoristen, waar hij onder andere werkte als portier. Hij viel op door zijn grote geloof
en liefde voor zijn medemens. Al bij zijn dood werd hij door de Zuid-Italiaanse bevolking
heilig verklaard; pas in 1904 gebeurde dit officieel, door de Kerk. Vanaf die officiéle heilig-
verklaring werd het redemptoristenklooster in Wittem een bedevaartsplaats voor Gerardus
en dat is het nog steeds. Zijn 300 geboortedag — toevallig precies op Tweede Paasdag - wordt in Wittem
dan ook goed gevierd: Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Roermond, komt op deze dag naar Wittem om
samen met de brede kloostergemeenschap en alle Gerardusvereerders en vrienden van het klooster het
jubileum te vieren.

@ Eris op 6 april een feestelijke Gerardus/paasviering om 11.00 uur waar de bisschop voorgaat.

@ Het hele jaar zijn er speciale jubileum-noveenkaarsen verkrijgbaar.



http://www.kloosterwittem.nl/

Vastenactie 2026

De Vastenactie, voor het gevangenispastoraat in Bolivia, bracht tot nu toe € 864,75 op. Hartelijk dank aan
alle goede gevers. Als u nog niets gegeven heeft: in Scala staat nog tot na Pasen de Vastenactie-giftenzuil. U
kunt ook geven via: NL21 INGB 000 300 00 46 t.n.v. Vastenactie Roermond.

Pasen - paastijd

Met Pasen gedenken we dat Jezus na zijn gewelddadige dood aan het kruis opstond uit de dood — hoe de
dood overwonnen werd door Gods liefde. Pasen wordt in ons land op twee dagen gevierd maar eigenlijk
duurt het feest langer, namelijk de hele periode van Pasen tot Pinksteren, 50 dagen. Wij spreken daarom
over de tweede, derde, vierde... enz. zondag van Pasen. Vanaf Hemelvaart - 40 dagen na Pasen - is de ver-
rezen Jezus niet meer lijfelijk aanwezig op aarde, maar met Pinksteren - nog 10 dagen later- komt de heilige
Geest, Gods blijvend aanwezig onder de mensen. Pinksteren is zo de voltooiing van het paasfeest.

Paasviering bij het ochtendgloren

Pasen is een ochtendfeest: heel vroeg, voor het opkomen van de zon, gaan de vrouwen naar het graf van de
gestorven Jezus en ontdekken dat het graf leeg is... dat Jezus leeft! Dit willen we vroeg in de morgen vieren:
voordat het licht wordt, komen we samen in Scala en bij het opkomen van de zon gaan we naar buiten om
in de kloostertuin het Paasevangelie te horen. Na de viering van het Woord delen we brood en wijn in de
kerk. Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een eenvoudig paasontbijt. Hartelijk welkom!

@ De vroege paasviering begint om 7.00 uur. Voor het Paasontbijt is opgave gewenst. Kosten hiervoor zijn
€ 5,-, ter plekke te voldoen. info@kloosterwittem.nl of 043 4501741.

Paasnachtpelgrimage

U kunt ook nog eerder opstaan, om in de nacht en vroege ochtend van Pasen van Heerlerbaan naar Wittem
te wandelen (ca. 14 km). Daar wordt om 7.00 uur aangesloten bij de paasviering bij het ochtendgloren. le-
dereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht wil meemaken, is welkom. Na de viering is
er - voor wie wil - een paasontbijt. Kosten ontbijt: 5 euro.

@ Start: 04:00 uur, Andreaskerk Heerlerbaan (Palestinastraat 326 - ingang poort aan de zijkant, Zeishof).
Aanmelden niet nodig; op tijd aanwezig zijn, is voldoende. Voor het ontbijt wel aanmelden (zie hierboven).

Drie lezingen: Mystiek in oorlogstijd

In drie lezingen bespreekt Jos Simons, vrijwilliger van Klooster Wittem, wat wij van drie mystici uit de
Tweede Wereldoorlog kunnen leren over omgaan met angst en oorlogsdreiging. Aan bod komen pater Titus
Brandsma, filosofe Edith Stein en predikant Dietrich Bonhoeffer, allen slachtoffers van het Naziregime.

@ Data: 16 april - Titus Brandsma, 30 april - Edith Stein en 7 mei - Dietrich Bonhoeffer. Plaats: Scala, Kloos-
ter Wittem. Tijd: 19.30-20.30 uur; Kosten: vrije gave. De drie lezingen zijn los van elkaar te volgen.

Tentoonstelling ‘Wandelschoenen en hun verhaal’

Wandelschoenen van een pelgrim maken van alles mee. Na een lange pelgrimstocht (of vele korte tochten)
zijn ze versleten. Maar als ze konden praten zouden ze veel te vertellen hebben. Pelgrimsoord Klooster Wit-
tem biedt graag ruimte voor verhalen. Daarom is er in Scala een tentoonstelling van versleten pelgrims-
wandelschoenen, vergezeld door de verhalen van hun dragers.

< Tijd: zaterdag 11 april t/m zondag 17 mei 2026, dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Kloosterboekwinkel Wittem

Zaterdag 18 april om 14.00 uur is de boekwinkel-voorjaarslezing, verzorgd door de Vlaamse rouwdes-
kundige Manu Keirse. Thema: elkaar helpen bij verlies. De entree is € 10,-. U kunt reserveren via tel.
043-4501741 of via info@kloosterwittem.nl

April is de ‘maand van de filosofie’. U vindt een themahoek in de winkel;

Wereldwinkel Wittem geeft in april 10% korting op vazen en bloempotten: met kleuren ingelegde va-
zen uit Indonesié of kunstig beschilderde potten uit Mexico. Alles is gegarandeerd handwerk.

De winkel is zeven dagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur, ook met de paasdagen. Op onze webshop
www.kloosterboekwinkelwittem.nl kunt u wekelijks de nieuwe boeken terug vinden.

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681



mailto:info@kloosterwittem.nl
mailto:info@kloosterwittem.nl
http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl/

