
LAAT JE WANDELSCHOENEN SPREKEN! 
Misschien het belangrijkste in de uitrusting van een pelgrim zijn z’n wandelschoenen. 

Ze kunnen je goed op weg helpen, maar soms ook tot last zijn… Als ze konden 

praten zouden ze veel te vertellen hebben… 

Na een lange pelgrimstocht of vele wandelingen zijn ze versleten. Je gooit ze niet 

weg, juist vanwege alles wat ze hebben meegemaakt. Maar ze staan daar maar 

achter in de kast, nutteloos en uitgewerkt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breng ze weer tot leven! Laat ze hun verhaal doen! 

Pelgrimsoord Klooster Wittem biedt graag ruimte voor die verhalen… Het idee is 

om vanaf half april tot half mei 2026 een expositie te 

houden van deze pelgrimsschoenen, vergezeld door hun verhalen, vertolkt door 

de dragers ervan… 

Zet het verhaal van jouw schoenen, een stukje geschiedenis of een bijzondere 

belevenis, op een A4-tje en stuur het ons toe, met een foto van de pelgrim. Wij 

regelen wel met jou, hoe die wandelschoenen uiterlijk in februari – in bruikleen - 

naar ons toe komen, gebracht, gehaald of verstuurd. Wij maken er een mooie 

expositie van in ons pelgrimsoord: de schoenen, met ernaast hun/jouw verhaal… 

 

Meedoen of meer weten?  

Neem contact op met  

h.erinkveld@redemptoristen.nl 

mailto:h.erinkveld@redemptoristen.nl

